
 

 

 

 

Gemaakt door: Hugo en 

Casper 



  

 

 

  



Carnaval 
 

De betekenis van carnaval is; vlees en vaarwel.   
Het komt oorspronkelijk uit Italië, in de middeleeuwen. In Nederland 
werd carnaval oorspronkelijk alleen door de katholieken gevierd, 
maar tegenwoordig door bijna iedereen. Het bestaat pas 70 jaar, dus 
nog genoeg jaren om het te vieren. In Brabant wordt carnaval het 
meest gevierd. In het hoge Groningen wordt geen carnaval gevierd. 
De eerste dag van carnaval heet Aswoensdag. Dat is in de katholieke 
traditie het begin van de 40 dagen lange Vastentijd (dat is een 
periode dat je tijdens zonsopgang en zonsondergang niet eet). 
Mensen verkleedde zich, omdat de kerk de feesten verbood. De 
mensen verkleedde zich ook om niet herkent te worden.  
 
In Den Bosch heet carnaval: Oeteldonk. Op zaterdag begint het 
kindercarnaval. Dan wordt de jeugdprins, Ties Adelaars met een 
bootje de Binnendieze binnen gevaren. Op zondag begint het grote 
carnaval met carnavalsprins Kenneth Verhoeven die op het station 
van Den Bosch wordt opgehaald. Dit jaar valt carnaval op 18 tot 21 
februari.  
 
Gemaakt door: Saar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gemaakt door: Isa 



Carnavalspuzzel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakt door: Daan 

 

 

  



Carnaval met Donald Duck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakt door: Nora en Luuk  



Juf Hanneke 

 

  

  
  
Wij (Anniek en Finn) hebben Juf Hanneke  geïnterviewd en wij vonden het super 
leuk om te doen. 
V: Hoe organiseren we carnaval op school? 
A: met een talentenshow en de winnaar van de klas mag op het podium de act 
doen.  
V: Vind je dat we carnaval op school moeten vieren? 
A: Ja zeker, ik vind het super leuk  
V: En waarom dan?  
A: Omdat je dan anders als anders kan zijn. 
V: Vind je leuk om carnaval op school te vieren? 
A: Ja heel erg leuk. 
V: Wat betekent carnaval voor jou? 
A: Het betekent veel feesten en uit je bol gaan met vrienden 
V: Vier je carnaval ook met vrienden? 
A: Ja, we spreken met vrienden af. 
V: Hoe regelen jullie carnaval school? 
A: Elke keer weer iets anders verzinnen dat leuk is voor de kinderen  
(nu een talentenshow) 
V: Vierde je als kind al carnaval?  
A: Ja, als baby was ik al verkleed.  
V: Wat vind je het leukst aan carnaval? 
A: Iedereen is vrolijk en blij en gewoon 5 dagen feest!  
V: Heb je een carnavalsjasje of ga je verkleed? 
A: Ik ga verkleed als mime speler (in Nuland), maar op school gewoon met een 
carnaval jasje.  

 



Juf Jill 

 

 

 
V: Hoe organiseer je carnaval op school?  
A: We willen een talentenshow doen vanaf groep 4 tot 8 en groep 1 tot 3 doet 
iets anders. Ook doen jullie in de klas een circuit en in de aula lekker hossen!  
V: Vind je dat we carnaval op school moeten vieren? 
A: Ja! 
V: Vind je het leuk om carnaval op school te vieren? 
A: Ja.  
V: Wat betekent carnaval voor jou?  
A: Het zijn feestdagen, het brengt gezelligheid en iedereen mag verkleed 
komen!  
V: Vind je carnaval zelf leuk?  
A: Ja, want ik vind feesten leuk en ik hou er ook van dansen.  Ook hou ik ervan 
dat iedereen verkleed gaat.  
V: Doe je carnaval ook met je vrienden?  
A: Ja! In Den Bosch en waar ik woon in Schijndel. Daar heet carnaval Schorsbos 
en de kinderen gaan natuurlijk ook mee!  
V: Hoe regelen jullie carnaval op school?  
A: Wij doen het met juf Hanneke en ik en een klein beetje helpt juf Eline en 
natuurlijk helpen de ouders ook mee.  
V: Vierde je als klein kind al carnaval? 
A: Ja.  
V: Wat vind je het leukst aan carnaval?  
A: Dat iedereen vrolijk is en dat er heel veel gedanst wordt op carnavalsmuziek.  
V: Heb je een carnavalsjasje of ga je verkleed?  
A: ik ga verkleed maar ik weet nog niet hoe ik ga. Maar ik denk dat ik als 
sportvrouw gaat.  



  



De natuur 
  



Hoe belangrijk zijn bomen? 
 

Onze natuur is belangrijk, daarom moeten we er zuinig op zijn.   
Dus... Moeten er niet meer bomen op ons schoolplein komen?   
  
  
WIST JE DAT?  
Uit onderzoek is gebleken dat natuur heel veel invloed heeft op je 
gezondheid? Het ziet er ook heel vrolijk en kleurrijk uit. Te veel 
bomen is niet handig.  
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
Kinderen zijn heel nieuwsgierig en ontdekken de natuur vaak niet 
alleen met hun ogen, maar ook met hun handen en mond. Planten 
worden niet alleen bekeken, maar ook aangeraakt en geproefd.  
Vooral voor kleinere kinderen is dit moeilijk om niet aan te raken, dus 
scholen moeten daar rekening houden.  
Het grootste risico zijn giftige besjes of bloemetjes, want kinderen 
letten op kleur. Bessen zijn ook heel interessant. 
Je kunt ook hooikoorts hebben van bomen en dat is een nadeel.   
  
Wat lijkt jou het handigste: meer of minder bomen?  
 

Gemaakt door: Yfke 
 



Waarom bomen? 
Bomen zijn heel goed voor de dieren maar ook voor de mensen, want 

de bomen zorgen voor zuurstof in de lucht en ze houden tegen wat 

water onzuiver is. Ze zorgen ook voor leefgebied voor dieren. Bomen 

zijn ook goed voor het klimaat. Dat komt doordat bomen de slechte 

stoffen bijvoorbeeld Co2 in zich opnemen en zuurstof uitstoten. Het 

zorgt dus dat mensen kunnen leven. Bomen brengen je buiten een 

goede gezondheid, maar ook rust in je hoofd. Bomen zorgen er zelfs 

voor dat je minder kans hebt om erge ziektes te krijgen. Maar een 

boom kan ook ziek worden. Een boom kan die ziektes verspreiden en 

dan kunnen andere bomen ook ziek worden. Als je een zieke boom ziet 

meteen bellen naar de gemeente. Er zijn heel veel verschillende bomen 

op dit plaatje staat bijvoorbeeld een dennenboom. Die boom kan wel 

400 jaar worden!                                        

            

          Gemaakt door: Daan

            

           

 

  



Natuurpuzzel 
Gemaakt door: Fleur   



 

Invullen maar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De meest bedreigde diersoorten. 
 

Gemaakt door: Jikke 

 
Ik als schrijver heb ik onderzoek gedaan naar de meeste bedreigende 
diersoorten hier heb ik de 5 meest bekende.  
  

Zuid-Chinese tijger 
  
 
 
 
 
 
 
 
Van de zeldzaamste tijger ter wereld weet niemand of het nog in het 
wild voorkomt.  
Hij eet: herten, zwijnen en runderen.  
Hij komt voor in: Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam en Cambodja.  
Komt hij uit een ei: nee.  
  
Hainan-gibbon.  

  
Deze gibbon is een mensenaap en leeft op een Chinees eiland.  
Hij eet: bijna alleen maar fruit.  
Hij komt voor in: de jungle uit Azië.  
Komt hij uit een ei: nee.  
  



Javaanse-neushoorn  

Hij eet: 70 kilo aan gras, bladeren en vruchten.   
Hij komt voor in: Java.  
Komt hij uit een ei: nee.  
  
 
 
 
 

Noordelijke Wezelmaki.   
Hij eet: bladeren en bloemen,  
aangevuld met vruchten.  
Hij komt uit voor in: het uiterste  
noordoosten van Madagaskar.  
Komt hij uit een ei: nee  
  
 
 
 
 

Californische bruinvis.  
Hij eet: vissen en inktvissen.  
Hij komt voor in: de Golf van  
Californië, bij Mexico.  
Komt hij uit een ei: nee,  
het is het kleinste zoogdier  
ter wereld.  
  
  
  



Pas op: stropers! 
 

Gemaakt door: Saar 

 

 

 

  



Interview met meneer Matthijs 
Wij zijn Hugo en Casper en hebben een interview gehouden met 
meneer Matthijs over panda’s. Het was best makkelijk om dit 
interview te houden, omdat meneer Matthijs best makkelijk 
antwoorden gaf. 
 
Wat vind je mooi aan de panda?  
Meneer Matthijs geeft aan dat hij de panda schattig en grappig vindt. 
 
Wat vind je grappig aan de panda? 
De Domme dingen die ze doen en ze dat ze dik en knuffelbaar zijn. 
 
Wat vind je ervan dat de panda uit China  worden gehaald?  
Meneer Matthijs zei dat hij het zielig vindt en zeker omdat ze van hun 
moeder weg worden gehaald. 
 
 

   

 

 

                                                                        

  



Panda 
 

Gemaakt door : Casper en Hugo 
 

De reuzenpanda ia al jarenlang een bedreigede diersoort. Een groot 
probleem voor de panda´s is dat er voor hen te weinig bossen met 
bamboe over zijn. De reservaten waarin ze leven, liggen als losse 
eilandjes van elkaar gescheiden.  
Beschermen  

Toen het Wereld Natuur Fonds in 1961 werd opgericht, werd de 
reuzenpanda gekozen als beeldmerk. We hebben ons vanaf dat 
moment altijd ingezet voor de bescherming van de panda en 
zijn  leefgebied.in 1963 heeft de Chinese regering speciaal voor de 
reuzenpanda reservaten ingesteld. Met hulp van WNF was dit aantal 
in 2015 gegroeid tot 67 reservaten!  
                       

Weetjes   

• De panda is familie van de beer   

• De panda komt uit China   

• Er leven nog 18160 panda’s  

• Ze eten bamboe, wortels, bladeren en bessen   

• Ze eten kleine knaagdieren  

• Ze worden bamboepanda genoemd  

 
Vragen  

• Wat vind je van de panda? 

• Wat vind je grappig aan de panda?  

• Wat vind je ervan dat er panda’s uit China naar dierentuin word 
gebracht? 

  

  



Kleurplaat panda 
Gemaakt door: Isa 

  



Interview kinderarbeid met Daan en Fleur 
                       

 

  

 
 
 
 
     

Wat vindt jij van kinderarbeid?  

Fleur: niet goed  Daan: niet goed  

 
Waarom vindt jij dat?  
Fleur: omdat kinderen meer moeten spelen en naar school moeten 
gaan.  
Daan: omdat kinderen hard moeten werken in bijv. mijnen en dat is 
gevaarlijk.  
 
Hou jij van kinderarbeid? 

Fleur: nee echt niet!  
Daan: nee  
 
Hoeveel kinderen denk je dat er werken met kinderarbeid?  

Fleur: in Nederland niet veel maar in andere landen wel.  
Daan: in arme landen veel  
 
Feit: 160 miljoen  van de 2 miljard kinderen  van 15 jaar of jonger 
hebben te maken met kinderarbeid.   
 
Heb je weleens over kinderarbeid gehoord?  

Fleur: nog maar een keer in het jeugdjournaal. 



Daan: ja op het journaal meestal. 

 
Hoop je dat kinderarbeid stopt?  

Fleur: ja zeker! Daan: ja   
 
Wat zouden we kunnen doen om kinderarbeid te laten stoppen?  

Fleur: geld inzamelen zodat ze eten en kleren kunnen kopen en naar 
school kunnen gaan. 
Daan: dat rijke landen geld geven aan armen landen en dat dan 
ouders geld krijgen voor de kinderen om naar school kunnen gaan. 

  
  

Gemaakt door: Daan en Fleur



Boekentip 
 
Mijn boeken tip is: ‘Floor denkt door.’ 
Er zijn ook meerdere boeken van Floor, maar ik vind dit de leukste. 
Dit is een stukje tekst uit het boek: 
 
Regel 1: 
Mijn moeder eet vanavond met vriendinnen in  
een of ander chic restaurant. Daarom zijn Kees en ik  
vanavond alleen met mijn vader en moeten we met zijn  
drieën eten. Het leuke van met zijn drieën eten is dat 
we dan altijd slechte vetten dingen kunnen kiezen die 
mijn moeder nooit koopt. 
‘Zal ik even Chinees halen?’ Vraagt mijn vader. 
Maar Kees en ik hebben zin in iets anders. ‘Pizza!’, 
roepen wij in koor.  
Mijn vader houdt gelukkig ook wel van pizza en  
hij pakt zijn jas van de kapstok. 
‘Pap, wil je die pizza kopen met zo'n ster op de  
doos, dat vind ik de  
lekkerste pizza ter 
wereld’, zegt Kees met  
een grote lach op zijn 
gezicht. ‘Ster?’, zegt mijn vader.  
Ik ga geen diepvriespizza's halen hoor. 
Kees kijkt sip. Waarom niet? Zegt hij. 
Die zijn veel goedkoper en veel lekkerder dan die pizza´s van de 
pizzeria! Maar mijn vader vindt van niet en schud zijn hoofd. Wel zegt 
Kees niet zij mijn vader wel niet wel niet ik kijk naar mijn vader en 
mijn broer besluit me niet met deze kinderachtige pizza-ruzie te 
bemoeien. Stop! Gilt mijn vader. We gaan loten! Eindelijk is Kees stil. 
Snel pakt mijn vader een muntje uit zijn broekzak. 



Gemaakt door: Yfke 

Oké kop of munt, Kees? Kop zegt Kees en mijn vader geeft mij het 
muntje. Floor, jij gooit. Valt het muntje met de kop naar boven, dan 
eten we diepvries pizza's, valt het met munt op hoofd, dan eten we 
verse pizza! Ik sta klaar met het muntje in mijn hand en kijk naar de 
gespannen gezichten van Kees en mijn vader. Zijn jullie er klaar voor? 
Een, twee, drie... ik gooi het muntje hoog in de lucht en we wachten... 
 
Dit boek is geschreven door Marjon Hoffman.  
Ze heeft ook nog anderen boeken geschreven zoals: 
Spoken, mooi niks, Floor regelt een feestje  
En nog veel meer Floors. 
 
Gemaakt door: Jikke 
 
 
 
 

  



Gemaakt door: Jikke en Yfke 

  



Wist u  dat: 

Gemaakt door: Fleur 

 

• In een olifantenslurf wel 100.000 botjes zitten. 
 

• Elke dag worden zo'n 100 olifanten gedood voor hun 
slagtanden. 

 

• Een nijlpaard kan een krokodil in tweeën bijten. 
 

• Vlinders proeven met hun poten . 
 

• Gorilla's laten boeren als ze gelukkig zijn. 
 

• Een slang niet met zijn ogen kan knipperen . 
 

• Pasgeboren koala's eten de drollen van hun moeder . 
 

• Elk jaar belanden zo´n 75 miljoen plastic flesjes in de 
Nederlandse natuur. 

 

• Wist je dat juf Addy haar lievelingsdier een poes is.  
 

• Wist je dat het lievelingsdier van juf Eline een koalabeer is.  
 

 
 

 

 

 



Antwoorden 


