
Voorleesklup 
Maandag 14.30-15.30uur 

Groep 1-2 
 

 

 

Met liedjes, spelletjes en nog veel meer, brengt onze leesconsulente 
Marloes, ieder prentenboek tot leven. De grappige verhalen en prachtige 
tekeningen over alledaagse maar soms ook rare avonturen, stimuleren de 
fantasie en laten je kind kennismaken met veel herkenbare maar soms ook 
nieuwe situaties en emoties. 

Kom gezellig luisteren en meedoen, schijf je in bij de Voorleesklup. 

  



Kleuterdans 
Dinsdag 14.30-15.30uur 

Groep 1-2 
 

 

 

Bewegen is belangrijk en gezond, en kinderen doen dat graag. Als hier dan 
ook nog vrolijke muziek en een leuk spelletje bij hoort, dan is het genieten. 
Demi en Patricia van Sportacademie van Gent maakt er elke week een 
feestje van bij dit Klupje. Iets voor jou? Schrijf je dan in. 

 

  



Klup creatief: Mix en Maak 
Dinsdag 14.30-15.30uur 

Groep 1-2-3 
 

 

 

Ben jij dol op creatief zijn? Kom dan meedoen in de kleurige klup van juf 
Leonie! Samen lezen we een vrolijk prentenboek en daarna ga jij zelf 
creatief aan de slag. Misschien maak je een tuintje voor Eland en Eekhoorn, 
of schilder je een kleurrijk kunstwerk vol strepen en vormen. Iedere keer is 
er weer iets nieuws te ontdekken! De materialen waarmee je gaat werken 
blijven een verrassing. Van verf tot krijtjes en van ecoline tot potlood. 

 



Theater met prentenboeken 
Donderdag 14.30-15.30uur 

Groep 1-2-3  
 

 

 

Houd jij ook zo van verhalen en verbeelding? Laat de mooiste verhalen tot 
leven komen tijdens de theaterklup! Samen met juf Eva duiken we in de 
wondere wereld van prentenboeken. We spelen toneel, lezen samen een 
stukje en gebruiken daarbij de grootste fantasie. Wil jij weleens de held 
spelen in jouw éigen verhaal? Schrijf je dan nu in!  Deze Klup is een 
belangrijke eerste kennismaking met theater voor jonge kinderen en draagt 
bij aan de leesbevordering van het jonge kind. 

 



Verhalenmakers 
Maandag 14.30-15.30uur 

Groep 3-4 
 

 

 

Bij de verhalenmakers ontdekken kinderen de kracht van hun eigen 
fantasie. 

Houd jij van verhalen, tekenen en fantaseren? Kom dan meedoen met de 
Verhalenmakers! 

 

Samen lezen we een mooi boek en verzinnen we onze eigen avonturen. 

Ben je ook zo dol op mooie, spannende en grappige verhalen? Bij de 
verhalenmakers duiken we samen in een boek en gaan we zelf aan de slag 
met het vormgeven van je eigen verhaal.  

 

Doe mee en laat jouw fantasie tot leven komen! 

  



Creaklup 
Dinsdag 14.30-15.30uur 

Groep 3-4 
 

 

 

Hou je van knutselen en kan je maar geen genoeg krijgen van lijm, karton en 
ander knutselmateriaal! 

Knutsel dan mee met juf Henna en haar team. 

Schrijf je in bij de Creaklup 

  



Judo 
Dinsdag 14.30-15.30uur 

Groep 3 
 

 

 

Hou jij van stoeien, rollen en bewegen? Bij Klup Judo leer je hoe je sterk en 
lenig wordt, maar ook hoe je elkaar helpt en respecteert. We oefenen 
samen toffe worpen en leren veilig vallen (heel handig als je eens uitglijdt 
뇤눈눉눊눍눋눌). Soms doen we spannende spelletjes op de mat en voel je je net een 
echte judoka! 

Of je nu al een beetje judo kent of het voor de allereerste keer probeert: 
iedereen kan meedoen. Trek een sportbroek aan, neem je energie mee en… 
klaar voor de mat?  

Deze klup wordt gegeven door Frans van sportacademy van Gent 

  



Kinderyoga 
Donderdag 14.30-15.30uur 

Groep 3-4-5 en 6-7-8 
 

 

 

Tijdens de lenteperiode geeft yoga Mas een naschools yogaprogramma. 
Ontspannen, bewegen en plezier maken na een drukke schooldag. 

Door yoga word je bewuster van je lijf en adem. Hierdoor kun je beter 
ontspannen en ervaar je meer rust. Ook kan je zelfvertrouwen toenemen. 
Kinderen die al een poos yoga doen kunnen vaak makkelijker omgaan met 
lastige situaties en spanningen. 

Met de kinderen uit groep 3, 4 en 5 gaat Masha op maandag mindful 
bewegen. 

Groep 6, 7 en 8 zijn op donderdag aan de beurt met oefeningen speciaal 
voor deze leeftijd.  

 

  



DansKlup 
Woensdag 12.30-13.30uur 

Groep 3-4-5 
 

 

 

Bewegen is belangrijk en gezond, en kinderen doen dat graag. Als hier dan 
ook nog eigentijdse muziek en gave danspasjes bij horen, dan is het 
genieten. Demi en Patricia maken er elke week een feestje van, bij dit 
Klupje. Iets voor jou? Schrijf je dan in. 

  



Skeeleren 
Donderdag 14.30-15.45uur 

Groep 4-5-6 
 

 

 

Wil jij leren skeeleren als een pro? Doe dan mee met de basiscursus 
skeeleren van KlupUp BBS Haren Donk en Reit! Samen met de Stichting 
Gezond & Sportief organiseren we superleuke skeelerlessen, waar je alles 
leert over veilig en verantwoord skeeleren. 

Onder leiding van een echte skeelertrainer leer je in 10 weken alles wat je 
moet weten: van vallen zonder pijn tot snel stoppen en soepel bochten 
maken. De lessen zijn in de gymzaal, maar soms ook buiten op het 
schoolplein. Je hebt geen skeelers of bescherming nodig, daar zorgt de 
stichting voor! 

Doe je mee?



Goochel workshop 

Donderdag 14.30-15.30uur 

Groep 5-6 

 

 

 
Elke week gaan we een aantal goocheltrucs behandelen. Eerst doet 
goochelaar Dries de truc voor, daarna leg hij uit hoe je deze zelf kunt doen, 
en dan mag je zelf of in tweetallen ermee aan de slag.  

 

Aan het einde van deze klup krijg je de materialen van de goocheltruc mee 
naar huis, zodat je thuis ook kunt laten zien dat je een echte goochelaar 
geworden bent. 

  



Fotografie: Jouw mooiste plaatje 
Maandag 14.30-16.00uur 

Groep 6-7-8 
 

 

 

Ben jij nieuwsgierig en hou je van foto’s maken? In de fotografie klup leer je 
kijken als een echte fotograaf! We gaan op ontdekking met echte camera’s, 
spelen met licht, scherpten/ diepte, beweging en gekke perspectieven. Je 
maakt foto’s van diverse onderwerpen en probeert spannende details vast 
te leggen of er een mooie actiefoto of stilleven van te maken. Samen 
bekijken we elkaars werk en geven tips. Geen saaie lessen, maar creatief 
bezig zijn en vooral veel plezier maken. Doe mee en laat de wereld zien door 
jouw ogen! Met fotografie jouw mooiste plaatje. 꺑꺘꺓꺚꺔꺛꺕꺙 

  



Musicalklup: Show time! 
Woensdag 12.30-13.30uur 

Groep 6-7  

 

 

 

Ben jij gek op muziek, bewegen en toneel? Kom zingen, dansen en acteren 
bij de Klup musical! Samen met juf Iris ga je aan de slag met het zingen van 
liedjes en het spelen van toneel. Aan het einde van de laatste les is er de 
kans om alles wat er is geleerd te presenteren in het theater met echt 
publiek.  



Klup mode: Lekker eigenwijs met textiel 
Dinsdag 14.30-16.00uur 

Groep 6-7-8 
 

 

 

In deze klup gaan we aan de slag met upcyclen van kleding en met 
technieken als vilten, weven, haken, breien en botanisch printen. 

We gaan pimpen maar ook maken, we naaien met de hand, bewerken de 
stoffen met bijvoorbeeld verf en stiften. 

 



Kookklup SuperChefs 
Maandag 14.30-16.00uur 

Groep7-8 
 

 

 

Ben jij de SUPER CHEF die we zoeken? 

In vier bijeenkomsten gaan we samen leren hoe we op een makkelijke manier, 
lekker eten kunnen klaarmaken. Je leert wat over de Schijf van Vijf, 
tafeldekken, hygiëne in de keuken en nog veel meer. 

Perihan en haar team van de GGD begeleiden deze activiteit. 

Loopt het water al in je mond bij de gedachte aan lekker eten? 

Meld je aan en ervaar hoe leuk het is om een kok te zijn en zelf te koken! 

De vierde keer mag je je ouders of een andere gast uitnodigen om te komen 
proeven wat je hebt gemaakt. 

  



Bak en Kookklup 
Woensdag 12.30-14.00uur 

Groep 5-6 en Groep 7-8 
 

 

 

Heb je altijd al eens zelf pizza, cup cakes of een heerlijke salade willen 
maken? Schrijf je dan in voor de Kookklup. 

Samen met Henna en haar team maak en eet je de lekkerste gerechten! 

Aan het einde van de 4de les zijn ook je ouders welkom om te proeven wat je 
gemaakt hebt, hiervoor krijgen ze een speciale uitnodiging. 

Dus kom er gezellig bij  

 


