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Nederland 

 
De zomervakantie(de grote vakantie)bestaat sinds het 
begin van de 19 eeuw. De vakantie is onder andere 
ontstaan door de hitte en de wens voor meer vrije tijd. In 
de 19 eeuw is Nederland een vrij land geworden. Het 
plaatje hiernaast laat zien hoe Nederland er toen uitzag.  

  

 
 
 

Het Nederlands elftal 
 
Het Nederlands elftal is 1889 ontstaan. Op de foto zie je ons elftal nu. Rinus 
Michel was de eerste coach van het Nederlands elftal. Je heb heel veel clubs 
nodig, want anders kan je de FIFA wereldcup niet spelen. Dat is een grote 
voetbalcompetitie, waarbij alle landen bij elkaar komen voor een beker. Vorig 
jaar was Argentinië de wereld kampioen. 
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Pasen? 
 

Hoe is Pasen ontstaan?  
Pasen is het belangrijkste Christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de 
Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de 
dood is opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging. Pasen duurt twee dagen en 
wordt gevierd op een zondag en maandag.   
Hoe vieren we Pasen op school?  
We vieren het eigenlijk niet maar we maken wel knutselwerkjes.  
Wat eten de meeste mensen met Pasen?:  
Meestal hebben mensen een Paas-ontbijt en de gezinnen met kinderen gaan 
meestal eieren zoeken.  
In welke landen vieren ze Pasen?:  

• Spanje   
• Zuid-Amerika. In Spanje en Zuid-Amerika is Pasen de grote finale van 
de 'semana santa' ofwel de Goede Week.   
• Duitsland. In sommige steden in Duitsland zijn er de hele week 
paasmarkten.  
• Italië   
• India  
• Polen  
• Griekenland  
• Mexico  
• Zweden  
• En Nederland  

Welke mensen vieren Pasen?  
Christenen vieren over het algemeen altijd Pasen. Sommige mensen die geen 
Christenen zijn vieren het ook. In alle landen is dit zo.   
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Paasstrip  

Gemaakt door Lizzy 
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Interview Mirthe 
Interviewer: Hallo Mirthe, hoe gaat het? 

Mirthe: Eeeeh... goed! 

Interviewer: Wat is de beste 1 april grap die jij dit jaar bij hebt uitgevoerd? 

Mirthe: Ik heb in het appartementencomplex waar mijn vader in woont bij een 
random kamer een briefje neergelegd met: ‘U heeft de huur niet goed 
afbetaald, u moet helaas verhuizen!’ 

Interviewer: Hoe haal je een goede 1 april grap uit? 

Mirthe: Door iets te doen wat jij heel leuk vindt maar de ander niet. 

Interviewer: Wat is nog meer een goede 1 april grap die jij hebt uitgevoerd. 

Mirthe: Een nepdrol in de badkamer gelegd en mijn zusje daar neergezet en 
mijn ouders roepen van: ‘Eline heeft in de badkuip gepoept!’ 

Interviewer: Wat vind je van 1 april? 

Mirthe: Vet grappig 

Interviewer: Weet je waar 1 april vandaan komt? 

Mirthe: Nee eigenlijk niet 

(Het komt van de 80-jarige oorlog toen verloor de Spaanse admiraal Alva Den 
Briel. Daar gingen mensen grapjes van maken: op 1 april verloor Alva zijn bril. 

Dit was het interview met Mirthe. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. 
(interviewer: Pepijn Jansen ☺) 

 



 
    

Interview Eva 

  

Ik ga een verhaal vertellen over wat Eva vindt van 1 april en koningsdag.  

 
Wat vind jij de leukste mop? Haar antwoord is: ‘twee slakken zegt de een tegen 
de ander: Ik ga over steken. Zegt de ander: Niet doen!’  
 
Welke grap vind jij het leukste die de juf heeft uitgehaald? De juf heeft de 
reservesleutel omgebogen van het kastje waar de telefoons en sleutels in 
zaten.  
 

Wat vind jij het leukste raadsel? Wat is het top punt van positiviteit? Antwoord 
is: Het liedje zingen: We gaan niet naar huis. 
 
Wat doe jij nog meer op Koningsdag dan verkopen en kopen? Eigenlijk niks 
meer. 

Koop jij dingen of verkoop jij dingen? Ja, allebei.   

In welke stad vier jij Koningsdag? In het dorp Rosmalen.  

Hoe lang vier jij al Koningsdag? Sinds 2 jaar.  

 
Groetjes Veerle  

 

 

                  

  



 
    

Koningsdag cartoon 
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Interview juf Sacha  

In een klein dorpje genaamd Rosmalen zit een school de Troubadour. 

Ik heb juf Sacha geïnterviewd. Wat juf Sacha het leukste van de schoolkrant 

vindt is dat wij allemaal samenwerken en ze geeft deze workshop omdat ze zelf 

jeugdjournalist is geweest. De leukste workshop vindt ze de schoolkrant, maar 

als ze echt iets anders moet kiezen, dan de workshop Biologie. Juf Sacha zei dat 

ze het liefst Thaise curry eet. Haar leukste collega van de school, vindt haar klas, 

juf Angela H. (haar bestie),  maar als ze zelf moet kiezen is het haar duo collega 

juf Stephanie      .  Haar lievelingsdier is een dolfijn. Juf Sacha is 45 jaar jong en 

ze is in deze steden geweest: Amsterdam, Rotterdam, Den haag en  Utrecht en 

nog veel meer.  

Maar de mooiste is toch Leeuwarden 

Zelf woont ze in ’s-Hertogenbosch. 

Groetjes Suze 

 
  



 
    

Lente 
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Boekentip 
 

Hugo's masterplan 

  

Het boek gaat over een jongen genaamd Hugo  

Hugo is een genie, een sportkanon en de coolste van de school. In zijn dromen. 
Want in het echte leven moet hij nog wel een paar dingetjes fiksen voor het 
zover is.  
 

Verdachte leraren, bergen huiswerk, toetsen....  

School is dodelijk! Gelukkig weet een supertalentje als Hugo daar wel raad mee. 
Jammer genoeg is niet iedereen even blij met zijn geniale oplossingen. Alsof 
Hugo het nog niet zwaar genoeg heeft, krijgt hij verplicht bijles van een meisje 
dat hij maar al te goed kent en dat hij echt zo snel mogelijk moet zien te 
dumpen. Maar hoe? Tijd voor een masterplan.  
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De boekentip: 

Feest in groep drie 

 
 

De juf van Koen en Lot is ziek. 

Ze is al een maand weg. 

Eerst kwam juf Riek. 

Die was heel vaak kwaad. 

En nu is juf Aaf ook niet leuk. 

´Ik wil niet meer naar school,´ zegt Lot. 

´Ik ook niet,´ zegt Koen. 

´Was juf Roos er maar weer.´ 

Maar op een dag is het feest. 

Groot feest in groep drie..... 
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Vakantie tips 
 
Hallo allemaal !!!  
Zit jij nou thuis en denk je:¨Wat moet ik nou doen in mijn vakantie?¨ Je mag  
niet lekker tv kijken of op je telefoon of iPad. Dan heb ik hier wat dingetjes die je 
kan doen in JOUW! Vakantie:  

1. Speel Jachtseizoen  
2. Maak een tekening  
3. Maak een lekkere lunch/maaltijd voor je ouders.  
4. Ruim je kamer op.  
5. Speel buiten met je vriendjes of vriendinnetjes.  
6. Vraag lief aan je ouders of je ¨Fallguys¨ mag doen met je vrienden.  
7. Maak en Todo-boek voor je ouders, broertje, zusje, opa of oma  
8. Ontwerp je eigen... {dat mag je zelf bedenken}  

Nou hopelijk weet je nu wat je kan doen in JOUW vakantie en als je dat nog niet 
weet ja dan heb je PECH!  
  
Made by Lizzy  
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Vakantiestrip 
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Weetjes: 

 
 
 
Wist je dat:  
In 1885 Koningsdag werd bedacht toen heette het nog ¨Prinsessendag¨. Later 
veranderde dit naar Koningsdag.  
  
Wist je dat:  
De kleur ¨oranje¨ van Nederland is? Dat komt omdat de eerste koning van 
Nederland ¨Willem van Oranje¨ heette.  
  
Wist je dat:  
Dit jaar de lente begon op maandag 20 maart en eindigt op woensdag 21 Juni?  
 
Wist je dat:  
De lente, ook wel voorjaar genoemd,  begint officieel op 20 maart en eindigt 21 
juni. De laatste dag van de lente is ook de langste dag van het jaar.  
  
Wist je dat:  
Onze school eerst ¨De Laurentiusschool¨ heette. Dat kwam omdat er een kerk 
vlak bij de school stond. Die kerk staat er nu nog steeds.  
  
Wist je dat:  
De top drie duurste vakantielanden in Europa is:  

1. Noorwegen  
2. Denenmarken  
3. Zwitserland  
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Puzzels 

 

Pas op, kinderpuzzel! 

Gemaakt door: Pepijn 



 
    

Verbind het woord met het juiste plaatje 
Gemaakt door Veerle en Sep 

 

Regenboog 

 

Vlinder 

 

IJs 

 

Paasei 

 

Bloem 

 

Zon 

 

Hooikoorts 

 

lammetje 


